Leerlingen KTA begaan met armoede
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© Leerlingen van het KTA verkopen pannenkoeken, soep en
kerstkaarten ten voordele van vzw Vergeet De Kinderen niet.

De leerlingen van het zesde en zevende jaar van het KTA Dendermonde
zijn begaan met de armoedeproblematiek. Daarom zamelen ze geld in
voor een goed doel. De jongeren vatten gisterenvoormiddag post aan
de Oude Vest, tijdens de wekelijkse maandagmarkt in Dendermonde.
Aan hun kraampje konden voorbijgangers allerlei lekkers, zoals
pannenkoeken en soep, en kerstkaarten kopen. De centen gaan naar
vzw Vergeet de Kinderen Niet!, die zich inzet voor dakloze kinderen.
“Toen we hoorden hoe armoede jonge kinderen kan treffen, waren we
daar toch van geschrokken”, zeggen de jongeren. “Net daarom willen
we deze vzw steunen.” De organisatie zal de opbrengst gebruiken voor
de organisatie van een daguitstap met dakloze kinderen.



"Het doet bijzonder veel deugd om te zien hoe kansrijke jongeren in de
bres springen voor kinderen die minder goed bedeeld werden dan
zijzelf", zegt Yasmina El Boubkari van de vzw. "Met deze actie geven ze
niet alleen de boodschap om in te zitten met de steeds groter
wordende groep dakloze kinderen, maar willen ze ook op een
structurele wijze een steentje bijdragen.” (DND)



